Vrij Leven.

Vrij leven.
Zonder geld.
Geen autoriteit.

Uitwisseling?

Of gewoon geven.
Gewoon ontvangen.
Gewoon ZIJN.

Zonder regie?

Alles gratis doen.
Geven en ontvangen.
Zijn.

Netwerk samen met alle gemeenschappen in Nederland en de gehele Aarde. En mensen die in de
natuur wonen en natuurvolken. En mensen die natuur-liefdevol werk doen en graag zo leven of dit
uitdragen.

Samenwerking dat onderling alles gratis kan met elkaar. Zonder eis, wel vanuit vertrouwen. Rotte
appels worden geaccepteerd. En ‘nee’ zeggen mag. Zo hoeft er geen angst hiervoor te zijn, dus geen
regie en autoriteit.

Gewoon Vrij.

Nee zeggen mag. Ook wanneer je die ander niet vertrouwd. Of gewoon niet mag of het/dit gewoon
even niet wil. Dus hier zijn ook geen eisen in.
En een reden hoeft er niet te zijn. Of niet te worden geuit.

Weet wel dat we ook hierin worden gemanipuleerd in ons gevoel en waarneming, intuitie,
enzovoorts. Door machten. Zo kan iemand overal worden geblokkeerd en geisoleerd en nergens voet
aan wal krijgen en dan ook niet bij ons, doordat er in en met ons word gespeeld door machten. Dit
gebeurd juist bij krachtigen/bewusten en mensen die veel Bron-krach/frequenties in hen dragen en
Targeted Individuals. Dus hou hier wel rekening mee. Dat we mensen wel een kans geven en weten
dat er ook op, in en met ons gespeeld word door machten, zodat onze waar-neming toch niet geheel
waar is. Dit gebeurd heel veel.

Ook worden we gespiegeld en dus soms zo getriggerd via iemand die direct, puur, intens, eerlijk en
krachtig is. Dus zeg dan niet direct nee. Grote kans dat deze jou juist een boodschap brengt. Die diep
gaat en er een stuk oogklep afgaat en bewustzijn bij je opengaat, waar je dan in eerste instantie van
terugdeinst. Dit gaat overigens vaak samen met de manipulatie van machten, in jou. Immers willen
deze machten juist niet dat er bewustzijn in je open gaat en er verbinding met deze mensen ontstaat
die dit aan jou laten zien. Vandaar de blokkering en isolering van deze bezielden en Targeted
Individuals door de machten en hierom ook deels de triggering in jou. Omdat dit jou en die andere
krachtige bevrijd en kracht in jullie word geintegreerd, door jullie zelf en dus in jullie verbinding en
uitwisseling.

Hou je open en neutraal en ook in jezelf gericht. Wat je dus van jezelf in en van die ander kan zien.
Leer hier juist uit. Dit is krachtig. En oprecht. Schrijf de krachtige natuur en mens niet af. Laat ook
(hard/intens) spiegelen zijn werk doen. Dus werk aan jezelf. Wees dankbaar hiervoor, heb
vertrouwen.



En nog steeds: ‘Nee’ zeggen mag.

Maar schrijf niet perse een ander af. Het kan dat die overal steeds afgeschreven word. En krijgt zo
dus geen kans. Geen levenskans. En ervaart en ontvangt levensonvatbaarheid. Dus word door niets
en niemand ontvangen. En dus de enorme kans om dood te gaan en constant te lijden. En dus steeds
helemaal kapot gemaakt en belemmerd. Waak hiervoor. Geef alle anderen een kans.

Totdat je echt zeker weet. In plaats van je angst.

Leer dus ook je gevoel weer kennen. En ook je trauma’s en de manipulatie erin.

Dan is er geen angst nodig. Geen ‘controle’. Geen autoriteit en regie. En kan alles waar vrij gaan. Zijn.
Eris dan ook geen hard bewijs nodig dat iemand iets niet natuurvol-liefdevol doet. Uiteraard kan je
er wel naar vragen. En bij twijfel ook ‘nee’ geven. Dit mag.

Je eigen regie en autoriteit over jezelf..

Maar hou het eerlijk, open, vertrouwd en liefdevol. Dan lost duister op. Gaat dan weg of verdwijnt
gewoon in het niets. Dit is een weg. Vrij. Naar waar vrij.

Bovenstaande herkenning voor op je deur, muur, website, folder, visitekaartje, bij je deur, oprit, op je
facebookpagina in je profiel of waar je wil. Zo kunnen mensen herkennen en verbinding maken. En
uitwisselen. Eventueel uitwisselen wat beide doen. Zo kan er ook iets gedaan worden door beide
kanten. Maar moet niet. Dit is immers vrij. En ‘nee’ zeggen kan van beide kanten altijd, uiteraard!

En een (geld) gift mag ook altijd. Wees creatief. En het vragen hierom mag ook. Bijvoorbeeld
wanneer je al heel veel gratis hebt gedaan en graag weer eerst wat terug wil ontvangen. Of dus
bijvoorbeeld in de vorm van geld wanneer je dit nodig hebt of gewoon wil.

Maar het doel is uiteraard ‘Vrij’. Waar vrij. Naar waar vrij.

Hier komt vaak hard werken en zelf-doen bij. We moeten er wel wat voor doen. Wij zijn namelijk
nogal vastgezet. En soms kost het soms heel wat ons hier weer uit te bevrijden. Als 0.a. mensen.
Doe jij mee?

Werken naar waar vrij.

Zonder geld.

Geen autoriteit.

Geen regie (over ons) of via een kunstmatig (betaal)systeem.
Geen kunstmatige macht, geen kunstmatig middel.

Alles gratis doen.

En heel veel natuur. En Leven.

Eenheid hiermee. En dus ook met elkaar.

Vrij. Waar vrij.



Wil je dit doen?

Deze herkenning (ik noem het bewust geen logo of symbool) kan je zelf plaatsen waar je wil op iets
van jezelf, zodat mensen weten dat je dingen voor gratis doet en dus ook werkt aan een ware vrije
Mens en Aarde en Leven en je dus kunnen vinden of bij je aankloppen wanneer je dit wil.

De herkenning hoeft niet exact lijkend te zijn, want dit is geen logo of symbool, maar juist vrij.
Gelijkend is wel fijn en duidelijk. Maar niet verplicht uiteraard. Maak er maar wat moois en creatiefs
van.

Het doel is een geldvrije Mens en geldvrije Aarde en Leven. Die Levend, gezond en Liefde is. En dat
de verbinding en communicatie weer echt en Levend is in plaats van kunstmatig en digitaal. Dus niet
via connecties in een gecontroleerd digitaal netwerk via een website, etc., waarvan de bevrijdende,
levend-voedende, bewustmakende websites en mensen steeds meer worden gecensureerd,
geblokkeerd en verwijderd of gewoon niet vindbaar zijn, maar elkaar weer vinden en connecten en
vragen in het echt. Dus Open, spontaan, zonder angst en wel levend communiceren en verbinden. En
zodat mooie ontmoetingen en verbindingen op je pad kunnen komen, precies wanneer jij of een
ander leven dit nodig heeft, gewoon fijn vind of een boodschap voor je heeft. Dus zonder de extreem
blokkerende controle en regie van de kunstmatige macht (dus zo ook de overheid wereldwijd), die
Leven totaal aan het hacken en overnemen is. Zonder bestaan van geld, in welke vorm dan ook, heeft
deze autoriteit geen macht en verliest deze snel en kunnen we weer Vrij, Kracht en Eenheid zijn.
Geen autoriteit, controle en regie meer boven ons. Dus vrij.

Ook is alles zo weer mogelijk. Nu kunnen vele levenswijzen, verbindingen, diensten, activiteiten,
helingsvormen, wijsheid-vormen, natuurlijke producten en hele oude kwaliteitstechnieken en vele
andere dingen zoals natuurgebieden, dieren, levensvormen en delen van onszelf en andere levende
wezens niet bestaan, omdat dit teveel geld (en tijd, ruimte, etc.) kost of er geen afname/ontvangst is.
Leven, vrijheid, eenheid, oorsprong, authenticiteit, bewustzijn, rust en kracht word door geld
gelimiteerd. Zonder geld kan alles bestaan en is de geld-blokkade weg. Zo kan je helemaal je passie
zijn, omdat dit dan kan. Geen angst en wel vertrouwen. Ook in en met elkaar en de natuur en leven,
die altijd naar harmonie zoekt en zichzelf nooit aanvalt van oorsprong, dus altijd naar het goede
beweegt. En niets moet. Dan kan je zijn wie je bent en wat je hier in deze Aarde komt doen. In
Eenheid met elkaar en alle Leven. Zo lost alles op.

Dit moeten en mogen wij mensen geheel zelf doen. Het begin en dus de verandering en schepping
(ook hiervan) is in ons. Individueel en samen. Kracht en Eenheid vormen.

Dit idee kan door iedereen aangeboden worden bij gemeenschappen, natuurmensen, volken, en ook
gewoon mensen die in steden en dorpen wonen of organisaties die veel en graag wat met natuur en
zonder geld doen en aan vrijheid werken of dit interessant vinden hier ook aan deel te nemen en zo
een geldvrij leven creéren voor o.a. de mens. Zo kunnen we er ook achter komen via ‘Naar Vrij Leven’
en ‘To Free Life’ dat geld echt werkelijk nietig is, een leugen, een illusie en juist een blokkade in de
stroom van het leven en dat alles zonder geld (en kunstmatigheid) kan gaan en alles en de mens dan
juist heel echt en eerlijk is. Verbindingen in en vanuit het Hart, open, zuiver, liefdevol en
gelijkwaardig. Met alle Leven.

Allemaal heel eenvoudig dus: ‘Vrij Leven’ en ‘Free Life’. En dit mag het ook weer zijn, gewoon
vanzelfsprekend dus zonder ingewikkeld, kunstmatig systeem. Weer Leven in, met en vanuit het Hart
en in Eenheid en harmonie met onszelf en elkaar en alle Leven in en rond ons heen.

Deze Eenvoud en Eenheid is nu precies wat de Mens en Leven in Oorsprong is.



